Mieke Drossaert (30/10/1952) - kunstenares

Mieke Drossaert was in een vorig leven technisch adviseur aan het KTA (
Stedelijk Onderwijs) te Mechelen en koos na haar loopbaan voor haar
grote passie, de schilderkunst. Na een korte opleiding aan de Academie
voor Beeldende Kunsten in Mechelen, die niet echt voldoening gaf, ging zij
haar eigen weg. Haar creaties zijn fascinerend, kleurrijk en eenvoudig.
Haar inspiratie put ze uit mensen, aanzichtkaarten en krantenknipsels. De
personages die op haar schilderijen voorkomen stralen door hun
volumineuze aanblik een menselijke emotie uit.

Mieke Drossaert: "Mensen zijn mijn inspiratiebron"

Twee grote meesters, Constant Permeke en Pablo Picasso spelen
ongetwijfeld een belangrijke rol in haar leven. Vooral in de vormgeving en
het kleurenpallet dat ze hanteert zijn inviloeden van deze kunstenaars
terug te vinden. Haar "madammekes en meneerkes" zoals zij ze noemt
zijn uniek in hun genre, ze zijn grappig en stralen een bijzondere blijheid
uit. Hierdoor slaagt ze er uitstekend in om haar optimisme op de
toeschouwers over te brengen.



Move Over Prima Ballerina Stupid Girl

Mieke Drossaert: "Schilderen is als een avontuurlijke reis....."
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12 september 2015 - 1ste prijs van het Ministerie Franse Cultuur voor
"Ditto" (Jacquard 160 x 160)

Buren bij Kunstenaars - Oostende 2015 - Nieuw atelier in aanbouw
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Tekst: Stany Moortgat - © Foto's: Betty De Blay



