Bezoek Gary en Paula Demone
“"De weg naar de vrijheid” breekt door in Canada

Tijdens het weekend van 13 september 2014 brachten Gary en Paula
Demone een bezoek aan Belgié.

Op het programma stond een bezoek aan de verschillende locaties waar
de oom van Gary, Harold Demone, in 1942 verbleef. Samen met Stany
Moortgat gingen Gary en Paula Demone naar de brouwerij Horckmans
aan het kanaal te Humbeek. Vanaf hier werd hun oom Harold door de
organisatie Comeéte opgevangen en begeleid op de terugreis naar zijn
thuisland. Voor beide Canadezen was dit een emotioneel moment.

Brouwerij Horckmans v.n.r. Gary Demone, Paula, Stany Moortgat

Zondag 14 september bracht het gezelschap onder begeleiding van Bruno
Gielis een bezoek aan het “"Mechels Broek” de plaats waar Harold Demone
in de nacht van 2 juni 1942 met zijn valscherm terechtkwam. Daarna
bezochten ze nog de crashplaats van het vliegtuig en het monument van
de gesneuvelden te Perk.

Als besluit benadrukte Gary dat de familie Demone de Belgische
bevolking zeer dankbaar is voor hetgeen zij voor Harold hebben gedaan.



Gary Demone aan het Monument van de gesneuvelden te Perk



Stany overhandigt het boek "De weg naar de vrijheid" aan Gary Demone

Het boek "De weg naar de vrijheid” verschijnt binnenkort in Canada in
Engelstalige versie.
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